
Pittig Alexandrijn

Beste Ome Ko,

We gaven jonge moeders steun in oorlogstijd
Of een WC in strijd tegen disenterie
Darfur, Malaria, en Congo - wat al niet
We riepen nationaal om emmers geld en zie
hoe gul de gever lapt voor schijnberouw en spijt

Ik vind het allemaal best, die kerstvrijgevigheid
De wezenloze glimlach op een ieders smoel
Het geld ophalen - een onhaalbaar ver goed doel
Het geeft de onderbuik zo’n lekker week gevoel
Het ongericht orgasme van blijmoedigheid

Dus hang ‘m uit de broek, stort leeg die beurs en schijt 
flink in de zak, het mag nu van het rode kruis
en van die Platenpraters in hun glazen huis
Je linkerhand mag weten wat je rechterknuist
vasthoudt omwille van het doel: de eerbaarheid

Maar, Ome Ko, inzake ‘s mans vrijpostigheid
In de Maleborduurstraat en ook verderaf:
beschaving is fatsoen! kortom - kortweg - kortaf:
Blijf met je tifuspoten van mij nichtje af
Dat wou ik - naast dit tientje - graag aan jullie kwijt

Was getekend: Tante Alie

					     [ André van Zwieten ]

21 december 2014 - Bij de start van de ‘Serious Request’-bijdrage van Wijk bij Duurstede, Café Ome Ko, 14.00 uur


