
Aangespoeld
- ‘Verzin een gedicht voor een denkbeeldig voorval’ -

Het potig schepsel dat het licht wegnam in Wijk

Was dagen eerder al gespot bij Everdingen

Inmiddels aangespoeld deed het als potvislijk

op de walmuur pottenkijkers zich verdringen

De Lek- en Rijndijk afgezet, de stad potdicht

Bij elk roodwit hek een setje potentaten

Die potsierlijk zwaaiend met hun rode licht

bevalen deze spottersplek snel te verlaten

Komkommernieuws door zenders dagen opgepot,

een zwaar bebrilde visexpert met jampotglazen

zag potentieel gevaar om als genadeschot

het beest met TNT een potje op te blazen

‘Het is toch van de pot gerukt’ zo sprak de man

‘ik stuur een brief op poten naar de burgervader’

je steekt gewoon een forse pothaak of een spies

en mik nauwkeurig op de potvishalsslagader”

Zonder potvisprotocol begon het slopen

van die zichzelf potverterend mastodont

Men liet de sappen in WC-potten weglopen

De slager keurde vlees voor pot-au-feu of fond

Spoedig ging de potvislijkenlucht verspreiden

Zo werd dit stadje snel toeristisch impotent

Potten potpourri konden niet meer vermijden

Dat door een aangespoelde potvis zo bekend

Wijk potverdrie verviel in een isolement. 
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