
Burger Jan

Een Kuilenburger komt naar Wijk - met hart voor de publieke zaak

geroepen voor een zware taak - gedreven, met een nieuwe kijk

ziet burger boer en bureaucraat een Jan verschijnen op het pluche

die in de taal van Tante Truus zegt waar het in de zorg om gaat

Uit zijn mond niks over ‘proces’ of onbegrijpelijke taal

wie aankomt met een lulverhaal is bij Jan aan ‘t verkeerd adres

De regels voor de mensen, niet de mensen voor de regels, wordt

vanuit Den Haag iets uitgestort is Jan’s reactie expliciet

Hij wijst terecht, zonder pardon op hoe beleid moet zijn bedoeld

“voor mensen,” zoals Jan dat voelt: “die méér zijn dan beleidsjargon

De zon schijnt gratis, onbetaald, maar ik, als Jan, ben aangesteld

te zorgen dat men tijd en geld voor zorg en welzijn binnenhaalt”

Wethouderschap is meesterschap - zie hoe met uitgekiend beleid

Jans motto  - solidariteit - gepaard gaat met goed Burger-schap

Het is de menselijke maat die al wat wij bedenken ijkt

wie als een Burger ernaar kijkt is bij de tijd, en nooit te laat

Onschatbaar is Jans erfenis

Weet, nu hij opstaat van het pluche

voor wat hij deed voor Tante Truus Wijk ongeloof lijk dankbaar is 
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