
Op Rhijnestein

Van Wijk naar Utrecht langs een beukenlaan
een zandpad, onverhard, met karresporen
en in de Kromme Rijn spiegelt een toren
die ooit een bastaardzoon zou toebehoren
van Jan van Arkel, zo ‘t verhaal zou gaan

En daar, nieuwsgierig, heb ik aangebeld
het koper deed ‘t boomgeruis verstoren
een Van Lidth de Jeude, ‘hoogwelgeboren’
deed open, toonde mij het huis, de sporen
in lagen tijd - geschiedenis verteld

Wilhelmus Frederik van Beeck Calkoen
was burgemeester van Langbroek en Cothen
woonde hier, zorgde, met zijn echtgenote
Françoise, voor het landgoed - dorpsgenoten
ze kwamen hun gedienstig werk doen

Het was een tijd waarin gegoede stand
- noblesse oblige! - uit versteend vermogen
welopgevoed, bescheiden, ingetogen
en erudiet, belezen en bevlogen
zich wijdde aan ‘t besturen van het land

Men werd als hoeder van de maatschappij
beschermer van muziekverenigingen
hield toespraken bij jaarvergaderingen
en was het feest voor alle dorpelingen
dan was Van Beeck Calkoen van de partij

Wilhelmus en zijn ‘Beb’, ze zijn niet meer
vergeeld behang, een boek met ezelsoren,
antieke badkamer, radiatoren,
de negentiende eeuw lijkt afgezworen
maar alles ademt hier nog steeds die sfeer

Als vorig eigenaar van dit kasteel
hebben ze goed en zorgen nagelaten
waar elders werd verkocht vanwege baten
omdat onderhoudskosten tegenzaten
bleef hier de boel bewaard, in zijn geheel 

Tijd voor een feestje, een ‘nazomerfair’
tradities die echt bij een landgoed horen
de buurt te gast, te vriend, als ooit tevoren
vrijwilligers, bewoners en sponsoren
onder elkaar, zowat familiair

Zullen de rollen omgewisseld zijn?
de Cothenaren, met vereende krachten
herstellen dit juweel in al zijn pracht, én:
gezamenlijke zorg, is de gedachte
opdat het mooi blijft, daar. 
Op Rhijnestein.
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