
Schip

Die haven met zijn dagelijks rumoer

geen houden aan

Betoncentrale, hopen zand en grind

teloor gegaan

De Shellboot waar je touw en olie kocht

ging dicht, stilaan

maakte de tand des tijds het een gedrocht 

van nut ontdaan

Haar silhouet kon niemand nog bekoren

zo langzaamaan

had zij de laatste redenen verloren

van haar bestaan

De groene mannetjes met zwarte verf

tekeer gegaan

een poging om het horizonbederf

tegen te gaan

‘t karkas hing in de touwen, werkeloos

Men zag het aan

de een geïrriteerd de ander boos

en aangedaan

Men hoopte stiekem op een aanslag van

een pyromaan

Maar brandbaar goed was al met muis en man

van boord gegaan

En op een winderige dag in maart

was het gedaan

De deal gesloten, centen afgekaart

om kort te gaan:

het stroombelemmerend object is naar

de sloop gegaan

mijn jeugherinnering - die haven daar,

dat schip: 

vergaan…

				    [ André van Zwieten ]

Vrij naar Drs P: ‘Orgaan’

Donderdag  7 Maart 2019  - De ‘boot van Markus’ weggesleept van de loswal, stadshaven Wijk bij Duurstede


