
Nog is de winterslaap niet afgelopen
zo lang al ligt die hele wereld stil

en wij uit Wijkse straten leeg en kil
behoedzaam in de schemer weggekropen

Een por - een stem - een prik - het is te hopen
dat iemand ons weer wakker maken wil

daarbuiten - of die lente - nu nog pril
ons in hernieuwde weerbaarheid zal dopen

Een eerste zonnestraal wurmt zich naar binnen
verwarmt het hol - ons bloed - ons lijf - ons hoofd

een licht dat niet van viruscellen weet

Alsof het nú al van de angst kan winnen
blèrt in de wei - wat het seizoen belooft 

een pasgeboren lam zijn hartekreet 

[ André van Zwieten ] 

Uit het Nest
- Bart  •  Eric  •  Jeroen  •  Jan-Dirk  •  Marcella  •  Corrie  •  Judith  •  Wil  •  Daphne  •  Hans  •  Iris 

Gerard  •  Marco  •  Wout  •  Wietze  •  Jos  •  Ed  •  Niek  •  Frans  •  Wendy  •  Sybren  •  Steven  •  Ageeth  •  Arie  •  Rob -

10 Februari  2021  - woorden in tijden van covid-19, 

een hart onder de riem van de inwoners van Wijk bij Duusrtede, namens het gemeentebestuur
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