
Het peil naar 4,65 NAP gestegen

mijn voeten nat

omringd door water, in mijn element

dat voetenbad

die laaghangende lucht, die wolken

dat land zo plat

en kilometers brede stromen

een zee, zowat

Het lijkt op twaalfhonderd jaar geleden

die keren dat

ik met mijn handel naar dit barre land

gevaren had

en onderweg opdat ik niet verdwaalde

tot goden bad

dan, eind’lijk aangelegd aan jullie kades

de grond betrad

Waar ik vandaan kom kennen ze dit oord

verhalen zat

uit het moeras getrokken, legendarisch

dit Dorestad

Gezaagd, geslepen en gelast, vereeuwigd

als goliath

hopen ikzelf en mijn maker vurig

dat deze stad

zich staande houdt temidden van de bagger

Sapienti Sat**

			   [André van Zwieten]

Det har jeg set før*
- ‘Deja vu’ -

31 december 2023 -- bij het hoge water van de Lek

*Deens voor ‘Dat heb ik eerder gezien’            

  ** Een goed verstaander hoeft dit niet te googelen...


